
6 januari t/m 14 februari 

Themabrief: 

   EEN HELE KUNST! 

   
 

 

        
 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van groep 1/2,  

Vandaag zijn wij begonnen met het nieuwe thema kunst. Met deze themabrief 

willen wij jullie graag informeren over de inhoud van het thema. Tijdens dit thema 

is er aandacht voor verschillende kunstvormen, kunstbeschouwing, kunst maken 

en het verder ontwikkelen van de creativiteit. Dit wordt dus hartstikke leuk! 

Zijn er nog muzikale IJsbreker-ouders?  Het lijkt ons erg leuk als er door een ouder(s) in 

de klas muziek kan worden gemaakt. Dit hoeft helemaal niet groot en lang, maar zo 

kunnen kinderen wel echt kennismaken met verschillende muziekinstrumenten. 

Wanneer u dit leuk lijkt kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind. Mochten er 

nog andere kunstenaars in ons midden zijn dan is dit natuurlijk ook altijd leuk voor in 

de klas! 

Doelen 
In ieder thema staan er ook doelen centraal voor rekenen, taal en motoriek. In de klas hangen deze doelen 

op de doelenmuur zodat dit voor de kinderen visueel wordt gemaakt. In de doelenkast in de klas staat het 

doel verhalen vertellen centraal. De kinderen beginnen met het zelf spelen van een verhaal en bedenken 

verhalen bij verschillende kunstwerken. Vervolgens gaan zijn aan de slag met het maken van een 

stripverhaal en misschien lukt het ook al een beetje om er wat bij te schrijven.  

Rekenen 

Spiegelen 

      Vouwen 

Meetkundige patronen (na)maken 

Splitsen 

Verkort tellen ( m.b.v. dobbelsteen, 

eierdozen, kralen, blokjes) 

Tellen en representeren van 

hoeveelheden  

Taal 

Rijmen  

Woorden in zinnen 

onderscheiden 

Klanken samenvoegen tot een 

woord en woord verdelen in 

klankeenheden 

Gesprekken voeren 

Herkent wie, wat en waar in een 

verhaal 

Motoriek 

Scheuren 

Prikken 

Maakt sluitingen open/ dicht 

(rits, knopen, veters) 

Kleien 
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Belangrijke data  
Tijdens dit thema gaan alle kleutergroepen met de klas naar het 

Rijksmuseum. “Het allerbeste cadeau ooit”, is een theatrale rondleiding 

waarbij de kinderen hun fantasie de vrije loop laten. Ze dansen, zingen en 

zien dingen die niemand ziet. Wanneer de groep van uw kind aan de 

beurt is krijgt u te horen van de leerkracht.   

 
 

 
 

 

  

Vrijdag 14 februari 

Thema afsluiting. De ouders zijn welkom om naar de werken in het museum te komen kijken van 8.20 tot 08.40 uur. 

Ma 6 t/m vr 17 januari: 
De zilveren weken. Tijdens 

deze weken is er weer extra 

aandacht aan de 

groepsvorming, afspraken 

etc.   

Woensdag 29 januari:  
De techniekochtend. 9:00 

uur 

Dinsdag 4 februari 

De kinderen presenteren 

hun portfolio aan de 

ouders in de klas van 8:30 

– 9:00 uur 

De materialen 

Tijdens het opstarten en vormgeven van een thema doen wij het liefst zoveel mogelijk met de kinderen samen. Dit 

vergroot de betrokkenheid en het plezier. In de klas zullen er verschillende hoeken worden gecreëerd waar de 

kinderen spelenderwijs gericht op het thema kunnen ontdekken en experimenteren. Wilt u thuis met uw kind 

kijken of u geschikte materialen heeft voor op de thematafel of in de hoeken in de klas? Enkele ideeën voor bij dit 

thema: een baret, schildersezels, verfdoeken die wij mogen beschilderen, allerlei (kosteloze) materialen voor het 

maken van kunst, oude schilderijlijsten, stofjes, verschillende papieren met bijv. printjes, kunstboeken, 

verkleedkleding voor toneel/ dans, een goede felle zaklamp voor het spelen van een schaduwspel.  

 Deze boeken lezen we o.a.: 

• De stip 

• Meneer Kandinsky was een schilder 

• Prinses Arabella in het museum 

• Vincent en de zonnebloemen 

• Ik ben een kunstenaar 

 



 

   
 

 Overige 

Digitaal prentenboek Ik ben een kunstenaar https://www.youtube.com/watch?v=9kiyynaw5hM 

Lied Kunstenaar (fout bestaat niet)   https://www.youtube.com/watch?v=BdIvUfGxxPE 

   

 

 

 

 


