
 

                 
 

NIEUWSBRIEF  
17 APRIL 2025 

 

 
 

 

Dalton Kind Centrum De IJsbreker  

Op DKC De IJsbreker kun je worden wie je bent! 

 
 



Voorwoord 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vandaag is het 17 april 2025. We hebben een heerlijke week achter de rug en als “kers op de 
taart” was er vanochtend het traditionele Paasontbijt. Gezelligheid ten top in alle klassen! Echt 
zo’n genietmomentje, zie ook de foto’s hieronder. Deze week was er ook nog een andere “kers 
op de taart”; we hebben op dit moment namelijk, sinds maandag 14 april, 600 leerlingen op 
DKC De IJsbreker. Riley onze 600e leerling mocht op de foto met 599 andere IJsbrekertjes en 
natuurlijk alle juffen/meesters. Riley stond stoer te shinen als een echte IJsbreker! De foto met 
600 leerlingen hebben we nog niet maar zullen we zo spoedig mogelijk met u delen.  
Na de meivakantie nog 10 weken school en dan staat de zomervakantie alweer voor de 

schooldeur. Ligt het nu aan mij (vast wel 😉) of gaat het schooljaar echt elk jaar sneller? Zo zijn 
we nog de kerstboom aan het versieren en nu gaan we ons na de meivakantie alweer 
voorbereiden op de laatste maandjes van het schooljaar.   

Ik las zojuist deze nieuwsbrief nog even door en toen dacht ik: wat hebben we toch weer 
ongelooflijk veel gedaan en ondernomen met de kinderen en natuurlijk is er ook heel veel 
geleerd en hebben alle kinderen zich enorm ontwikkeld. In deze nieuwsbrief staat niet eens 
alles wat we hebben gedaan, het is maar een korte “samenvatting”.  

Na de meivakantie zullen we u het vakantierooster van 2025-2026 toesturen, dit rooster moet 
namelijk eerst nog door de MR goedgekeurd worden. We zijn natuurlijk ook ontzettend hard 
bezig om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen, we hebben nog hier en der wat 
gaatjes en zodra de formatie rond is, krijgt u die natuurlijk ook te horen van ons.  

De kinderen uit de groepen 8 hebben vorige week gehoord op welke school ze geplaatst zijn in 
het VO. Dat is altijd een enorm spannend moment. De meeste kinderen waren content met de 
school waar ze geplaatst waren maar voor een aantal kinderen was het ook even slikken, omdat 
ze op hun 6e keus of lager geplaatst waren. Uiteindelijk merken we dat het altijd weer goed 
komt en dat de kinderen toch wel gewoon blij zijn met de school waar ze terecht komen. Voor 
de kinderen uit groep 8 breekt er nu sowieso een hele drukke maar ook leuke tijd aan en ook 
wel een beetje weemoedige tijd… ze gaan DKC De IJsbreker toch echt verlaten. Altijd raar na 8 
jaar om de kinderen te zien gaan, maar dat hoort erbij, loslaten… voor ons als team en voor u, 
als u ouder bent van een leerling in groep 8.    

Morgen 18 april, is het Goede Vrijdag, weet u eigenlijk waar deze dag voor staat? Goede Vrijdag 
is de vrijdag vóór Pasen. Op deze dag herdenken christenen dat Jezus aan het kruis stierf.  Door 
zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag 
van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Omdat het zo’n 
verdrietige dag is, blijven in kerkdiensten het kerkorgel en de kerkklokken meestal stil. In veel 
kerken en concertzalen zingen volwassenen en kinderen de Mattheüspassion. Dit muziekstuk 
gaat over het lijden van Jezus. Maar waarom heet deze dag dan toch Goede Vrijdag? Omdat 
christenen geloven dat Jezus op die dag gestorven is om ieder mens van zijn zonden te 
verlossen. Het lijden en sterven van Jezus was niet zinloos, maar is van grote betekenis voor 
iedereen.  



En Pasen zelf is zeker geen droevig feest, vooral eerste Paasdag is een belangrijke feestdag 
waarop christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ook is dit het feest van de lente 
en nieuw leven, het staat voor nieuwe kansen, een nieuw begin. Het is geen toeval dat het in de 
lente wordt gevierd. In de lente komt de natuur weer tot leven. En het is ook de tijd van Pesach, 
het joodse feest om de vlucht van het joodse volk uit Egypte te vieren. Het hele verhaal rond de 
dood van Jezus speelde in deze tijd. 

Wij wensen u dan ook, mocht u Pasen vieren, hele fijne Paasdagen! 

 

En nu VAKANTIE!!!! Heerlijk ruim twee weken vrij en we zien u en de kinderen graag fris en 
fruitig terug op dinsdag 6 mei!! Voor nu heel veel leesplezier en een hele fijne meivakantie! 

Met een hartelijke groet, Leonie den Hartog, Directeur DKC De IJsbreker 

p.s. Klikt u nog even op dit linkje voor allerlei leuke activiteiten:  
https://www.dkcdeijsbreker.nl/nieuws/activiteiten-2024-2025-na-schooltijd-of-in-de-vakantie 
 
 

Techniekochtend 

In februari was er weer een techniekochtend voor de hele school. Dit keer stond het volgende 
doel centraal:  

'De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, 
neerslag en wind.' 

De kleuters kregen verschillende opdrachten rondom het weer. Ze gingen bijvoorbeeld buiten 
zitten met hun ogen dicht en zetten al hun zintuigen op scherp. Vervolgens probeerden ze het 
weer dat ze konden waarnemen als een soort weerbericht te noteren. Ook spraken ze met 
elkaar over de voor- en nadelen van verschillende weertypen, sorteerden ze materialen per 
seizoen en ontdekten ze welk materiaal het meest geschikt is voor een regenhoedje. Er werd 
veel ontdekt, geleerd én gelachen!   

                  

https://www.dkcdeijsbreker.nl/nieuws/activiteiten-2024-2025-na-schooltijd-of-in-de-vakantie


Tijdens de techniek-ochtend hebben de kinderen van groep 5 een regenmeter ontworpen, 
passend bij het thema ‘noodweer’. Ze dachten zelf na over hoe ze met de beschikbare 
materialen een praktisch meetinstrument konden maken. Aan het eind van de ochtend namen 
ze hun zelfgemaakte regenmeter mee naar huis, zodat ze ook daar de neerslag konden meten. 

  

 

Uitstroom groep 8 

De Leerling in beeld doorstroomtoets                                                              

In februari hebben onze groepen 8 de doorstroomtoets van Leerling in beeld gemaakt. Hier 
hebben zij allen enorm hard aan gewerkt. In de week van 14 maart kregen zij de uitslag. De 
doorstroomtoets is een laatste, onafhankelijke aanvulling en het helpt ons bij het komen tot 
een betrouwbaar en passend advies voor het vervolgonderwijs.  

Daarnaast krijgen wij in beeld waar onze leerlingen staan op het gebied van lezen, 
taalverzorging en rekenen. De onderwijsinspectie stelt eisen aan het niveau dat kinderen aan 
het eind van hun basisschoolperiode moeten halen. Bij ons op school hebben de leerlingen van 
groep 8, ook dit schooljaar weer, ruim de eisen van de inspectie gehaald.  

We zijn trots op onze leerlingen en leerkrachten! 

Burgerschapsonderwijs, Vrede en Conflict 

 

Zoals u weet werken wij op DKC De IJsbreker met de Fawaka Burgerschapscirkel. Wij werken 
met de kinderen elke 2 maanden aan 1 stukje van de cirkel. In de periode mei, juni en juli staat 
het stukje : Vrede en conflict” centraal. Helaas heel erg toepasselijk op de situatie in de wereld 
maar ook gewoon dichtbij hier in NL. Elke dag worden we wel geconfronteerd met 



conflictueuze en niet echt vredelievende situaties. Ook in Amsterdam Noord is er op dit 
moment bijvoorbeeld veel onrust in bepaalde winkelcentra en moet de politie elke dag 
ingrijpen of situaties oplossen.  

 

Ook op school zijn er natuurlijk wel eens ruzietjes tussen kinderen of soms echt wel conflicten. 
Wij hebben voor de kinderen onze eigen schoolregels, maar die gelden eigenlijk voor ons 
allemaal, ook voor alle teamleden en ook voor alle ouders. Soms staat een bepaalde regel in 
een klas centraal omdat er op dat moment behoefte is aan die regel. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
de regel: we zijn aardig en respectvol. Wat is dat dan precies aardig zijn, wat doe je dan, wat 
zeg je dan? En hoe ziet respectvol zijn eruit? Wat voor gedrag hoort daar bij. Hoe kunnen we 
vrienden maken en behouden? Is vriendschap te koop? Hoe kunnen we ruzie maken zonder 
geweld? Over dit soort onderwerpen hebben we het regelmatig met de kinderen. Onze gouden 
regel op school is: Samen zorgen wij ervoor dat DKC De IJsbreker een veilige plek is voor 
iedereen! Daarvoor zijn er natuurlijk ook allerlei protocollen op school. Misschien wist u dat 
niet maar deze staan allemaal op de website, goed om deze eens door te lezen:  

https://www.dkcdeijsbreker.nl/praktisch/protocollen 

Burgerschapsonderwijs is gewoon ontzettend belangrijk, want uiteindelijk zullen we het met 
elkaar moeten doen en het liefst zo goed mogelijk. Dat dit niet helemaal lukt is wereldwijd 
helaas elke dag te zien. Burgerschapsonderwijs gaat ook over duurzaamheid, over democratie, 
over mensenrechten, over social media en nog veel meer. Mocht u iets meer hierover willen 
lezen, kijkt u dan ook voor dit onderwerp eens op onze website:  

https://www.dkcdeijsbreker.nl/ons-onderwijs/wereld-burgerschap 

 

Rijksmuseum 

 

Tijdens het thema Kunst brachten de groepen 1/2 een bezoek aan het 
Rijksmuseum. We waren uitgenodigd op het ‘beste vrienden feestje’ 
van Ot en Izzy en dat werd inderdaad een klein feestje. “Het allerbeste 
cadeau ooit”, is een theatrale rondleiding waarbij de kinderen hun 
fantasie de vrije loop konden laten gaan. Er is gedanst, gezongen en ze 
zagen dingen die niemand ooit zag. Met behulp van de 
verhalenmachine maakten we kinderen samen met Ot en Izzy een 
prachtig cadeau: een mooi verhaal. Het was een heerlijke ervaring.   
 
   
 

https://www.dkcdeijsbreker.nl/praktisch/protocollen
https://www.dkcdeijsbreker.nl/ons-onderwijs/wereld-burgerschap


 
 
 

 
 
 
 
  
      
 
 
 
 

Holocaustmuseum 

 

Op 10 april zijn de groepen 8 naar het Nationaal Holocaustmuseum geweest. In het Nationaal 

Holocaustmuseum staat de Jodenvervolging in Nederland centraal. Het was een hele leerzame 

dag voor de kinderen. Ze gingen zelf op onderzoek uit en ontrafelden een aantal persoonlijke 

verhalen uit de Tweede Wereldoorlog die echt indruk maakten.  

 

 
 
Irene 8A: 

Al snel in de ochtend gingen we lopend naar de metro Noorderpark, daar konden we meteen 

instappen in de metro. Na twee haltes stapten we uit. We gingen met tram 14. Binnen een paar 

haltes waren we voor het Holocaust museum aangekomen. Toen we daar waren moesten we 

een kwartier wachten dus gingen we een blokje lopen. Toen we weer aangekomen waren 

gingen we naar binnen we moesten onze jas uit doen. 

 

We gingen naar een lokaal van de oude kweekschool die helemaal vernieuwd was. Daar kregen 

we les over twee personen: Liesje de Hond en Deddie Zak. We gingen het hebben over hoe 

Liesje was ontsnapt van de créche en waarom Deddie niet. Liesje heeft de Tweede 

Wereldoorlog wel overleefd maar Deddie niet. Wij moesten onderzoek doen naar deze 

gebeurtenissen door door het hele museum te lopen en zo meer te weten te komen over de 

mensen die Liesje hebben geholpen met ontsnappen. We moesten in groepjes werken en dan 

kreeg je een tablet en bladen die je moesten helpen met informatie te zoeken. We gingen door 

het museum lopen om informatie te zoeken over de personen. Aan het einde van de les moest 



je een kleine presentatie houden over de persoon die je had. Het was een heel leerzaam en 

interessant uitje. 

 

    
 

Scheepsvaartmuseum 

 

In januari zijn de groepen 6 naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest. Dit paste 

goed bij het thema waar ze toen aan werkten: de VOC. De kinderen kregen een rondleiding op 

een groot VOC-schip. Ze leerden hoe het leven aan boord was, waar de schepen naartoe voeren 

en wat ze meenamen en meebrachten. Dankzij dit bezoek hebben de leerlingen niet alleen veel 

geleerd over de geschiedenis van de VOC, maar kregen ze ook een beter beeld van hoe 

Nederland er in de 17e eeuw uitzag. Het was een leerzame en indrukwekkende ervaring die 

perfect aansloot bij hun lesstof. 

 

    
 

    
 



Concertgebouw 

 

Op vrijdag 14 februari zijn we met de groepen 5 naar het Concertgebouw geweest. Meteen bij 

binnenkomst waren we al onder de indruk van het mooie, oude gebouw met pluche, 

kroonluchters en natuurlijk dat enorme grote orgel. Het concert zelf werd gedaan door een 

professioneel orkest: het Nederlands Philharmonisch Orkest. Halverwege gebeurde er iets geks: 

iemand uit het orkest (die zichzelf een echte Viking noemde) zei dat hij het er niet mee eens 

was dat ze allemaal moesten doen wat de dirigent zei. Van daaruit ontstonden allerlei 

gesprekken, een spontaan stuk uit Mexico en... een ware opstand! Het ging over dictatuur 

tegenover democratie. En ondertussen werden verschillende stukken muziek gespeeld. Twee 

liedjes hadden we van tevoren in de klas al ingestudeerd en die konden we dus zelf meezingen 

en zelfs dansen! Een leerzame en leuke ervaring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 

Ramadan en Suikerfeest 

 

Ramadan actie 2025 in groep 8C 

Deze Ramadan hebben wij met onze klas 550 euro ingezameld 

voor Palestina. Dat deden we door langs deuren te gaan en te 

vragen voor statiegeldflessen of een donatie. Ook hebben 

kinderen in de klas geld opgehaald door bijv. dingen te 

verkopen. Ook hebben veel kinderen geld gedoneerd. Dit geld 

wordt deze week gedoneerd naar stichting planteenolijfboom. 

Wij hebben in  de klas veel geleerd over de Ramadan en de 

Islam. Dat deden we met een zelfgemaakt spel. Daarin kreeg de klas een paar keer een 

werkblad en speelde een daarbij horende Kahoot. De kinderen kwamen zo heel veel te 

weten  over wat de Ramadan en de Islam voor betekenis hebben. De winnaars krijgen een prijs! 

Groetjes van Adam, Noor, Mohamed, Aya en Firdaous (https://www.planteenolijfboom.nl/)  

 

https://www.planteenolijfboom.nl/


Afgelopen periode hebben ook wij het in groep 3C gehad over de Ramadan. Uiteindelijk 

mochten wij het Suikerfeest meevieren! Verschillende kinderen vertelden over hoe zij het 

Suikerfeest gevierd hebben. En Meryem, Yara en hun families regelden een heerlijke traktatie 

en ook werden we verwend met een cadeautje. Nogmaals dank dat wij dit mochten meevieren! 

Groetjes groep 3C. 

 

   
 

De vader van Elyesa in 4A kwam samen met Elyesa vertellen over de Ramadan en het 

Suikerfeest. Ze vertelde dat ze tijdens de Ramadan vanaf zonsopgang tot zonsondergang niet 

eten en drinken. Zelfs geen water! Ze zijn dan extra goed en lief, geduldig en behulpzaam. Dus 

maken geen ruzie, gebruiken geen lelijke woorden, bidden en wat ze ook vertelde was dat ze 

geld geven aan mensen die het minder hebben. Tijdens deze tijd zien ze de familie vaker. 

Tijdens het Suikerfeest ( Eid al-Fitr) hebben Elyesa en zijn familie het einde van de vastenmaand 

Ramadan gevierd. Dit vierden ze met familie en vrienden. We kregen mooie foto’s te zien van 

een mooie gedekte tafel met veel lekkers en gezelligheid. Elyesa kreeg ook cadeautjes en geld. 

Ze vertelde dat het Suikerfeest een tijd van dankbaarheid, vrolijkheid, samen zijn is en dat ze 

dan extra veel deelt met anderen. Het is een heel warm feest! 

 

   
 
 

Dalton inloopochtend 

Woensdag 16 oktober en woensdag 2 april waren er weer Dalton inloopochtenden op DKC De 

IJsbreker. Een mooi moment voor ouders en kinderen om weer eens stil te staan bij wat Dalton 

onderwijs ook alweer inhoudt. In de bovenbouw ging het vooral over het presenteren van hun 

portfolio, waarbij de kinderen trots konden vertellen wat er allemaal in zat. Behalve de normale 



werkjes zijn de kinderen de laatste tijd ook druk bezig geweest met burgerschapsonderwijs in 

de klas. Ze mogen zelf bepalen wat er in hun portfolio gaat en kunnen er daardoor leuk over 

vertellen. Waar ben je trots op? Waar heb je aan gewerkt en hoe wordt jij een wereldburger? 

zijn vragen waar de kinderen tijdens zo’n Dalton inloopochtend antwoord op kunnen geven.  

 

In groep 8 hebben we ook aandacht besteed aan de maandopdracht. Dat zijn 5 opdrachten die 

betrekking hebben tot het thema van die periode. Het doel van de maandopdracht is dat de 

kinderen leren plannen over langere tijd. Het zijn vaak wat vrijere en creatieve opdrachten die 

de kinderen uitnodigen tot samenwerken en creatief denken. Het waren tot nu toe 2 geslaagde 

ochtenden en wij hopen weer zoveel mogelijk ouders te zien bij de volgende inloopochtend. 

 

In de groepen 1-2 zijn de kinderen op dat moment 

aan het spelen en werken. Tijdens het spelen en 

werken, werken de kinderen aan hun weektaak of 

kiezen zij iets op het kiesbord om te doen. Ouders 

kunnen de kinderen vragen stellen, zoals: hoe werkt 

de weektaak en waar staan de materialen? Hoe 

werkt het kiesbord? Maar ook: wat doe je als je 

hulp nodig hebt? Wat is het doelenbord en waar is 

hij te zien? Waar staat de doelenkast en wat zit er 

in? En nog veel meer! Kinderen weten overal 

antwoord op te geven en kunnen je alles vertellen en laten zien. Elke dalton inloop is het weer 

erg gezellig met veel ouders die graag willen zien wat hun kind(eren) op school doen. Het is 

mooi om te zien hoe trots alle kinderen zijn op wat zij kunnen vertellen over onze school en wat 

zij doen in de klas. 

 

Lentepad 

 

In april hebben de kleuters het lentepad gelopen bij de Schaap Schooltuin. Dit sloot perfect aan 

bij het thema kriebelbeestjes. Gelukkig bleken de insecten ook allemaal te leven bij het 

lentepad, de kinderen hebben als echte speurders veel verschillende soorten gespot! Verder 

hebben de kinderen mooie natuurkunstwerken gemaakt en hebben wij gekeken naar bijen die 

nectar mee terug namen naar hun bijenkast. In de vijver was het kikkerdril al te bewonderen, 

dit hebben wij daarna mee naar school gekregen. Kortom een groot succes!     

        

 

 

 

 

 



  

Buurtsportcoach A’dam Noord 

Bent u op zoek naar sport voor uw kind? Heeft u financiële hulp nodig om uw kind te laten 

sporten in Amsterdam-Noord? Ik kan u helpen! Als buurt sportcoach bij Sciandri bied ik gratis 

advies en begeleiding aan ouders in Amsterdam-Noord. Ik ben regelmatig beschikbaar voor 

gesprekken en kan samen met u zoeken naar de juiste sportactiviteiten voor uw kind. 

Daarnaast kan ik u informeren over mogelijke financiële ondersteuning voor sport. 

 

Mijn spreekuren zijn als volgt: 

Noord-Oost: Woensdag van 15:00 tot 16:30 

Noord-West: Maandag van 15:00 tot 16:30 

Binnenkort ook in Oud-Noord 

Ik ben flexibel in waar we afspreken – bijvoorbeeld in wijkhuizen of bij basisscholen in de buurt. 

Wees niet bang om contact op te nemen en stel gerust vragen. Ik ben er om te helpen! 

 

We houden contact!  

Met Sportieve groet, 

Jesse van Koeverden  

SCIANDRI sportstimulering 

Buurtsportcoach noord (Werkdagen: Ma t/m vrij) 

 

Tel:06-44276999 

E-mail: Jesse@sciandri.com 

 

Koningsdag 2025 

 

Omdat de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april dit jaar op een zondag valt, 

wordt Koningsdag een dag vervroegd naar zaterdag 26 april. Koning Willem-Alexander woont 

met leden van het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke familie de viering bij van 

Koningsdag in Doetinchem. Koningsdag is altijd een feestelijke dag, met heel veel activiteiten en 

festivals. Mocht u deze dag feest gaan vieren, dan wensen we u en de kinderen alvast heel veel 

plezier!  

 

mailto:Jesse@sciandri.com


Pasen 2025 

 

Vanochtend was het Paasontbijt in alle klassen. Wat een gezelligheid overal en wat een 
prachtig versierde paasdozen, mandjes, tasjes met de lekkerste dingen erin. Dank u wel lieve 
ouders dat u dit mogelijk heeft gemaakt voor alle kinderen! Hieronder ziet u een kleine 
compilatie van het feestelijke ontbijt!  
 

            
 

     
 

 
 

Wij wensen u een hele fijne meivakantie!!  

Het team van DKC De IJsbreker 


