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Dalton Kind Centrum De IJsbreker  

Op DKC 

De IJsbreker kun je 

worden wie je bent! 
 



Voorwoord 

Beste ouders/ verzorgers, 

Op dit moment dat ik dit schrijf, zit ik nog achter mijn bureau in een heel leeg schoolgebouw. 
Alles is aan kant, stoelen en tafels op elkaar gestapeld en alle troep en vuilnis is weg. Dat is een 
teken dat er weer een schooljaar voorbij is. Toch altijd zo’n momentje van even mijmeren en 
terugdenken. Wat overblijft zijn de mooie herinneringen aan een heerlijk schooljaar met ons 
fijne IJsbreker-team en onze lieve IJsbreker-kids, want wat zijn wij dol op jullie kinderen!   
 
We hebben dit schooljaar heel veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen en natuurlijk ook 
weer een aantal kinderen uitgezwaaid omdat ze gingen verhuizen. En natuurlijk onze 2 groepen 
8 uitgezwaaid. 50 Prachtige pubers die nu op weg gaan naar het Voortgezet Onderwijs! 
  
Ook in het team zijn er een aantal wisselingen; Juf Gwenda, Juf Kim (LIO) en Juf Anna gaan op 
andere scholen werken en onze gymmeesters hebben ook alle 3 een ander pad gekozen. Heel 
raar zo vlak voor de zomervakantie ineens geen gymmeesters meer, dat was wel even slikken. 
Toch wensen we iedereen heel veel succes op hun nieuwe loopbaan-pad! We hebben van jullie 
genoten! 
Gelukkig hebben we wel 1 nieuwe gymmeester gevonden, meester Steven maar die kan maar 4 
dagen werken, dus we hebben nog een stukje vacature, dat we hopelijk in de zomervakantie 
nog kunnen oplossen. Verder is de formatie rond.  
 
Maar… voor ons als team breekt nu eerst echt de zomervakantie aan en daar hebben we 
ontzettend veel zin in. En natuurlijk wensen wij u en de kinderen ook allemaal een heerlijke, 
ontspannen, relaxte vakantie toe!  
 
Hopelijk heeft u ook nog even tijd voor deze nieuwsbrief, hij staat weer boordevol leuke 
verslagjes van alle activiteiten die we de laatste tijd met de kinderen hebben ondernomen. Veel 
leesplezier!  
 
We zien u allemaal weer terug op maandag 2 september, tot dan!!  
 

   
Met een hartelijke zomergroet,    
Leonie den Hartog   
 

   
 

 

 



Kamp groep 8 

Op 29 mei was het dan eindelijk zover. De twee groepen 8 gingen 3 dagen op kamp naar het 
altijd mooie Schoorl. Toen we aankwamen op de locatie moesten de kinderen allereerst hun 
bed opmaken. Dat was voor sommigen al een activiteit op zich, maar gelukkig zijn wij een 
Daltonschool en hielpen de kinderen elkaar. Toen de kamers klaar waren liepen we richting de 
zandkuil. We kregen per groepje een opdrachtenboekje en een kompas om de weg naar de 
zandkuil te vinden. Toen we daar eenmaal waren aangekomen was het tijd voor lunch en 
gingen we levend stratego spelen. De kinderen waren op een gegeven moment moe van het 
rennen en dus gingen we terug naar de accommodatie om ons klaar te maken voor het eten. 
Op het menu stond pasta en vanillevla. Later die avond gingen we het spons, water en vuur spel 
doen. De meeste kinderen dachten al lekker in hun bed te kunnen duiken, maar ze moesten 
hun hersenen nog even goed kraken voor de pubquiz. Nadat de winnaars bekend waren 
gemaakt was het dan eindelijk tijd om te slapen.  

        

Dag 2 begon met het klaarmaken voor het ontbijt en het maken van je lunchpakketje. Dat 
hadden we wel nodig, want er stond een lange fietstocht op het programma. We fietsten door 
de mooie duinen van Schoorl en kwamen uit op het strand. Daar was er tijd voor wat 
ontspanning. Sommigen gingen zonnen, andere zwemmen en een grote groep ging voetballen. 
Toen iedereen een beetje vrij gespeeld had, was het tijd voor de zeskamp. Er waren 6 spellen 
voorbereid en elk groepje speelde elk spel 1 keer. Na de zeskamp gingen we richting het 
centrum van Schoorl om daar de grote klimduin te bekijken. Daar konden de kinderen tikkertje 
en andere spellen spelen, ook kregen ze een verfrissend ijsje. Na het drukke programma was 
het tijd voor wat rust. De kinderen konden even chillen op de locatie, want ze hadden ook een 
druk avondprogramma. Als avondeten kregen we lekker patat en een hamburger. Toen was het 
tijd voor jammer genoeg alweer de laatste avond. Eerst keken we naar de verschillende shows 
die de kinderen bedacht hadden. Van goocheltrucs tot dansshows, alles kwam naar voren. Toen 
alle acts geweest waren, konden de stoelen aan de kant en gingen de voetjes van de vloer 
tijdens de disco. Het werd nog lang gezellig in Schoorl, maar op een gegeven moment was het 
toch tijd om naar bed te gaan.  



         

Dag 3 stond op ons te wachten, want ook voor díe dag was er een heel programma bedacht. 
We begonnen de dag met een vrije invulling. Kinderen wilden volleyballen, tekenen, naar de 
klimduin gaan of even wandelen. Sommigen namen dat wandelen iets te serieus, waardoor het 
programma een beetje uitliep. Gelukkig hadden we daarna nog wel tijd om met de hele groep 
naar de zandkuil te gaan en daar groepsspellen te spelen. Zodra we uitgespeeld waren stond de 
bus al op ons te wachten en vertrokken we weer richting De IJsbreker. Het waren drie leuke, 
gezellige, grappige, sociale en geslaagde dagen op kamp. En dat bleek ook wel tijdens de 
afscheidsavonden die we hadden van groep 8 deze week, er werd veel over het kamp gepraat 
en veel kinderen vonden dit toch wel het allerleukste wat ze hadden meegemaakt.  

 

Schoolreis groep 1 t/m 7 

De groepen 1,2 en 3 gingen dit jaar naar speelpark Oud Valkeveen. De kinderen konden 
klimmen, springen, glijden, maar ook een ritje in een echte achtbaan maken! Zowel voor de 
allerkleinsten als voor de wat grotere waaghalzen was er genoeg te beleven, zelfs de juffen 

vonden het soms best spannend in de attracties. 😉 
We hebben de hele dag alleen maar blije en enthousiaste kinderen gezien. En in de bus 
terug....werd het stil....  Het was een mooie dag! 
 

      
 



De groepen 4 en 5 gingen survivallen in Almere! Klimmen, zwemmen in de modderpoel en 
klauteren door een uitdagend parcours. We kropen door buizen, sprongen over hindernissen 
en balanceerden over touwbruggen. Aan de het eind van de dag waren alle kinderen vies, maar 
gelukkig vond niemand dat heel erg. Het was een fantastische dag!  
 

        
 
Ook de groepen 6 en 7 zijn samen dit jaar als schoolreisje naar het outdoorpark in Almere 
geweest. Wat hebben we een top dag met z'n allen gehad!  
We zijn met de bussen ernaartoe gereden. Iedere klas kreeg een begeleider en met hem/haar 
gingen we het parcours af. We moesten door tunnels heen kruipen, schuine wanden oprennen, 
door het water over buizen en touwen, met een touw over de sloot en nog veel meer! Tijdens 
het parcours moesten de kinderen veel samenwerken. Zo moesten ze elkaar bijvoorbeeld 
helpen om de schuine wand op te komen. Er is veel gelachen en iedereen is flink vies 
geworden! Daarna kregen de kinderen nog limonade met een zakje chips en zijn we 
teruggegaan naar de school. De kinderen raakten er niet over uitgepraat, dit was toch wel een  
super gaaf schoolreisje vonden ze! 
 

 



 

Portfoliopresentaties 

 

Tijdens de portfoliopresentaties vertellen de kinderen aan hun ouders over hun werk en 
ontwikkeling en waar ze trots op zijn. Een bijzonder moment waar iedereen van geniet! De 
kinderen doen dit echt super goed en dat gebeurt dus al vanaf de kleuters. En wij zijn als school 
trots op al onze kids! 
 

 
 
 

 
 

 

                                        
 

 
 



MR 

 

Er zijn voor volgend jaar wat wisselingen in de MR. Van de oudergeleding neemt Petra Heck 
afscheid. Gelukkig hadden we genoeg gegadigden om haar plek over te nemen. Na een 
spannende stemronde is Marloes Holthuis verkozen om zitting te nemen namens de ouders. Bij 
de leerkrachten nemen we na flink wat jaren afscheid van Kim en Kirsten, zij zullen 
opgevolgd worden door Elsje Voorend (onderbouw) en Nikki Both (bovenbouw).  

 

DKC Zomerfeest 

 

   
 

Op 2 juli hebben wij genoten van ons eerste DKC-feest (incl. meesters & juffendag)! Overdag 

konden de kinderen samen met de leerkrachten losgaan op de springkussens, stormbaan en 

dansen in het discokussen! Na schooltijd brak het zonnetje echt door en werd er verder feest 

gevierd met Pieter de ballonnen goochelaar en zagen alle gezichten er prachtig uit door de 

schminkmeisjes. Met wat popcorn, slush en nog meer springen was de feestelijke dag echt 

compleet! Wij hebben genoten van alle vrolijke gezichten! 

 

                                                                                  
 

 

 



Ditjes en datjes! 

Naschoolse-activiteiten 

Het is niet meer gebruikelijk dat alle informatie van naschoolse activiteiten via flyers worden 

verspreid . Vaak krijgen we er een paar, maar niet voldoende voor de hele school. Voorheen 

werd het eens per maand verzameld en dan gemaild of in de Parro gedeeld, maar dat kon  

soms ook echt net even te veel zijn. Ondanks dat dit al bekend is toch nog even een reminder: 

Op onze website staan de actuele flyers die wij hebben binnengekregen. Zo kiest u er zelf voor 

om te kijken of er nog iets tussen zit voor uw kind. 

 

Gekke harendag 😊 

Tja op gekke harendag weet je soms niet waar je moet kijken, de ene prachtige na de andere 

fantastische haarcoupe komt voorbij! Hieronder een paar voorbeelden 😉.  

 
 

Afscheid van de leerlingenraad 

      

Het jaar evalueren terwijl ze een ijsje eten.  

Daarna kreeg iedereen “Een veer van eer” als dank. 

 

 

https://www.dkcdeijsbreker.nl/nieuws/activiteiten-2023-2024-na-schooltijd-of-in-de-vakantie


Afscheid groep 8 

Afscheidslunch… 

       
Erehaag….. 

 
 

 



Musicals…. 

 

 

Wat een fantastische afscheidsavonden van groep 8a en 8b hebben wij gehad. De kinderen 
stonden met veel plezier op het podium. Iedereen is de afgelopen tijd boven zichzelf 
uitgestegen of je nu een kleine rol, grotere rol of een solo had. En met elkaar hebben ze luid 
verstaanbaar het verhaal kunnen spelen. Na de musical was er voor ieder kind een persoonlijk 
woord in de vorm van een elfje. De kinderen hebben hun persoonlijke afscheidstasje mee naar 
huis gekregen met daarin voor de laatste keer het rapportfolio, afscheidsboekje, diploma en 
foto's. Tot slot hebben we met de meesters en juffen hun lied voor de kinderen gezongen. Wij 
zijn als school verwend door de ouders van groep 8a en 8b. Een tas vol met nieuwe (Engelse) 
boeken voor de bibliotheek. Waarvoor nogmaals veel dank! Echt heel blij mee!  
We gaan de kinderen van de groepen 8 missen, maar wensen hun vooral heel veel plezier en 
succes op in het Voortgezet Onderwijs. En nu eerst lekker genieten van een welverdiende 
vakantie! 
 

 

Wij wensen u allemaal  

een hele fijne zomervakantie!! 

Het team van DKC De IJsbreker 


